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G üneşin güçlü ışıklarının bile aydınlatamadığı sık ormanı arkasında bıra- tę 
kan siyah atlı, iri yapılı bir adam hızla Ontario Gölü yönünde ilerliyor- Avcı giysili bir 
du. Ufukta bulutlarla birleşen Ontario Gölü, o gün fırtınalardan uzak ve ol- 4 

dukça sakin görünüyordu yabancı Ontario 


Kalesi'ne doğru 


Bir an önce hedefine ulaşmaya çalışan esrarengiz atlının uzun sarı saçları ilerliyordu. 


vardı. Tüm kıyafeti neredeyse deriden oluşuyordu. Kırmızı bir pantolon, » 
kahverengi çizmeler ve kürk bir yelek ile başlık... Her halinden hayatı ormanda geçen biri olduğu belli idi... 


Nihayet atını yavaşlatarak gölün üzerinde kurulu olan kaleyi kıyıya bağlayan köprünün önüne geldi 


Bu kale, Ontario Kurtları'nın karargahıydı... 


Nóbet yerinde bulunan John 
Doolittle, köprüye yaklaşan sari 
saçlı, gizemli adama yüksek sesle 
sordu: 


“Dur! Kimsin? Daha fazla ilerleme... Hemen cevap ver yoksa hic 
düşünmeden alnının ortasında 
bir delik açarım!” 


“Sakin ol dostum... Kötü bir niyetim yok” diye cevapladı avcı... 
“Ben buraya barış içinde geldim... Kaptan Swing'i arıyorum. 
Kendisi kalede mi?” 


Bu arada yabancı söylediklerini doğrularcasına elindeki tüfeği usulca yere doğru bırakti... Aynı anda nöbetçileri teftişe çıkan Mister Blöf merdivenlerden ilerleyerek nöbetçinin yanına kadar geldi ve Doolittle'ın konuşmakta olduğu adamı görünce gözlerine 


inanamadı... 
tt “Hey! Aman Tanrım... Ama... Bu...” 
Mister Blof Blöf hiç vakit kaybetmeden heyecanla köprünün başındaki adamlara seskaleye gelen lendi... “Köprüyü indirin ve hemen kapıyı açın! Avcıyı içeri alın!” 
avcıyı hemen Kaledekiler iyiden iyiye meraklanmıştı... Bu telaşa neden olan adam kimdi 
tanıdı... acaba? Köprü yavaş yavaş aşağı inerken Mister Blöf hemen misafirinin ya- 


p» nina gitti... Az sonra tüm kale sakinleri bu adamın kim olduğunu öğrenecekti... İki adam samimiyetle tokalaştı 


“Binlerce kaba sakal adına! Siz Providence Mezarlığı'nda Kaptan Swing'i, Gamlı Baykuş'u ve beni o berbat durumdan kurtaran müttefikimizsiniz” dedi Mister Blöf... 


“Hafizaniz cok dedi sarışın avcı... Ve herkesin merakla beklediği açıklamayı yaptı. 
“Benim adım Blek... Çelik Blek... Sizinle çok sık karşılaşmasak da hepimiz aynı amaç için savaşıyoruz... Hürriyet için!” 


Mister Blöf vakit kaybetmeden “Sizi hangi rüzgar attı buraya?” diye merakla sordu... 


“Rüzgar dostum, hem de çok sert ve belalı bir rüzgar” diye cevap verdi Blek... Köprünün üzerindeki heyecanlı kalabalık, o sırada odasında oturmakta olan Ontario Kurtları'nın komutanı Kaptan 
Swing'in de dikkatini çekti. Kısa bir süre camdan dışarı bakan Kaptan Swing, ağır adımlarla Mister 
Blöf'ün karşıladığı Blek'in yanına geldi... Kalabalığın bakışları bir anda komutanlarına yöneldi... 


Kaptan Swing'in yanında Betty, Gamlı Baykuş ve Puik de vardı. Puik önce ya- tt 
bancıya dişlerini göstererek kızgın kızgın baktı. Etrafında bir tur attıktan sonra mağrur yabancıdan tehlike gelmeyeceğini anlayınca sahibinin yanına oturdu... Ancak gözlerini Blek'ten ayirmiyordu... 


Swing, 
Çelik Blek'i 
görür görmez 
Sessizliği Mister Blöf bozdu... Ve komutanına şöyle dedi: “Swing, bu adamı tanımıştı 

mutlaka hatırlıyor olmalısın. Providence Mezarlığı'nda bizi yenilgiden kurtaran kahraman, Çelik Blek!” 


» 


“Elbette hatırlıyorum dostum! Ben cesur kahramanları asla unutmam” diye cevapladı Swing... 


Daha sonra iri kahverengi gözlerini avcıya çevirerek tüm içtenliğiyle elini uzattı... İki kahraman tokalaşırken herkes adeta nefeslerini tutmuş bu tarihi anı izliyordu. Söze ilk başlayan Blek oldu: 
“Kaptan, uzun zaman oldu... Sizinle çok daha iyi şartlarda karşılaşmak isterdim doğrusu... Ama 
buraya en az benim kadar sizi de ilgilendiren bir tehlike hakkında uyarmak için geldim... Ontario Kalesi'ni de tehdit eden bir tehlike...” 


Blek'in sözleri üzerine Ontario Kurtları'nın komutanı yüzünü buruşturdu... Avcının sözlerinden 
büyük bir tehlike olduğunu sezen Kaptan Swing etraftakileri endişelendirmemek için elini avcının 
omuzuna koydu ve sakin bir şekilde : “İsterseniz kulübeme gidelim... Orada daha rahat konuşuruz” dedi... 


Gamli Baykus ve Mister Blėf'ū de 
yanlarına alarak içeri geçen 
Swing ve Blek büyük bir masanın 
etrafında toplandılar... 


Kaptan Swing ve dostları dikkatle hemen konuya giren sarışın 
avcıyı dinliyordu... O sırada açılan kapıdan içeri giren Betty 
hepsine birer fincan sıcak kahve 
getirdi... Bir yandan kahvesini 
yudumlayan Blek, bir yandan da 
sözlerine devam etti... 


"O gece kulübesine giderken 
Profesör'e iyi geceler diledim... 
Çevrede her şey normaldi, hiçbir 
gariplik yoktu... Ertesi sabah onu kahvaltıya çağırmak için yanına gittim ama kulübe boştu... 
Ortalık darmadağınıktı... Sanki odada büyük bir mücadele yaşanmıştı... Aklıma hemen o gece görevlendirdiğim iki nöbetçi geldi... İkisi de ortada yoktu... Kanadalıydılar ve aramıza iki ay önce katılmışlardı... Daha önce Larousse Kalesi'nde görevliydiler... Oklitus, Rodi ve ben onlara güvenmiştik... Ama onlar Profesör'ü kaçırarak bize ihanet ettiler...” Profesör'ün kaçırılışını anlatırken hüzünlenen avcı Blek bir an konuşmasına ara verdi... 


Dostunun başına gelenleri düşünen Blek hemen kendini toplayarak olayın ayrıntılarını anlatmaya devam etti... 


“Profesör Oklitus'u az çok siz de tanırsınız. Kafası durmadan çalışır... Bu sıralar yeni bir silah 
üzerine çalışıyordu... Bütün bildiğimiz bunun çok güçlü ve tehlikeli bir silah olduğu. Dostumuz 
bu konuda çok titiz davranıyor, bize bile fazla bir şey anlatmıyordu. Tek söylediği, bu silahın 
kale gibi büyük bir yapıyı bile kolayca yok edebileceği... Anlayacağınız ortadan tek kaybolan 
Profesör'ün kendisi değil. Onunla birlikte bu gizli projesi de kayboldu... O ęę 
iki hainin bu projeyi kırmızı ceketlilere satmasından korkuyorum... Profesör'ün kaçırıldığını anlayınca avcılarla birlikte hiç vakit kaybetmeden peşlerine düştük... Bataklığı kuşatarak tüm yolları kestik... Ancak henüz bir şey el- kurtarmak için 
de edemedik... Bulduğumuz son izler o iki hainin bu tarafa doğru gelmiş ola: plan yapmaya 
bileceğini gösteriyor... Ben de yardımınızı istemek için doğruca size gel- giriştiler, 
dim...” 


Profesörü 


“Hay şeytanın sakalı!” diye haykırdı Mister Blöf... “Haydi arkadaşlar, kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok... Hemen harekete geçelim... Profesör Oklitus'u o alçakların elinden kurtarmalıyiz... Ve o iki haini kırmızı ceketlilere ulaşmadan durdurmalıyız... Avcılar bataklığı kuşatmış hal 
de beklerlerken biz de Profesör'ü bulacağız...” 


Mister Blöf'ü onaylayan Blek “Profesör o iki haydutu mutlaka yavaşlatacaktır. Bu bizim için 
avantaj olacak” diye ekledi 
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Kaptan Swing ve dostlari hic dūsūnmeden cesur avciya yardım etmek için kolları sıvadı. Ontario 
Kurtlari'nin Komutanı, Mister Blöf'e dönerek ilk emrini verdi: “Hemen atları hazırlayın! Murray, 
John Doolittle ve Abraham'a haber verin... Onlar da bizimle geliyorlar!” 


Mister Blöf fişek gibi fırlayarak odadan çıktı... Kaptan Swing, Blek ve Gamlı Baykuş da planlarını 
gözden geçirdiler... Dışarı çıktıklarında Betty kaygılı gözlerle sevdiği adama bakıyor ve onun yine 
bir çatışma ortasında kalmasından korkuyordu. Sonunda kendini tutamadı ve... 


te “Nereye gidiyorsun Swing?” diye endiseyle seslendi... 
Ontario Kurtları 
Profesör'ü Swing ise her zamanki soğukkanlılığıyla Betty'i rahatlatmaya çalışarak “Tehlikeli bir göreve Betty... Ama göreceksin, her zaman olduğu gibi yine sağ salim 
kurtarmak için döneceğim...” dedi ve onu alnından öptü... Betty bu kararlı adamı ne yaparsa 
harekete geçti © yapsın durduramayacağını biliyordu... 


O ana kadar sessizliğini koruyan Büyük Göller'in dört kabilesinin reisi Gamlı 
Baykuş ilk kez konuştu... “Ugh, meraklanma Betty... Ölümün soğuk kanatları bu kez bizim üzerimizde çırpınmıyor. Üstelik Mister Blöf ve ben de Swing'le birlikte olacağız. Manitu her zaman 
olduğu gibi bizim yanımızda. Dün gece rüyamda da gördüm... Ugh!” 


Mister Blöf de bu arada diğer Ontario Kurtları'nı toplamış, gerekli cephaneyi alıp atlarla birlikte 
yanlarına gelmişti... Artık herkes Profesör Oklitus'u ve gizli icadını kurtarmak için harekete 
hazırdı... Az sonra Büyük Göller'i geride bırakarak yola çıkan grupta Kaptan Swing ve Çelik Blek 
önde giderken Puik onları geriden takip ediyordu... Kalede kalan Betty ise gözleri dolarak uzaklaşmakta olan kahramanların ardından baktı... 


Betty, gökyüzüne bakarak "Oh! Tanrım sana yalvarıyorum. Ne olur onu koru, hayatta kalmasına 
izin ver. Beni bu dünyada yalnız bırakma...” dedi. “Dikkatli ol Swing, lütfen çabuk dön!” 


Güneş batmaya başlamıştı ve orman karanlığa gömülüyordu... Profesör'ü kurtarmak için yola çıkan kafile ilerliyordu. “Sizin kaldığınız yerden araştırmaya 


devam edelim” dedi Kaptan Swing Blek'e... Kurtarma 


kafilesi, ormanda 

Blek'in adamlarına 
rastladı. 

“Nasıl gidiyor Alfred?“ diye seslendi Blek... » 


Ormandan çıkmak üzereydiler... Bir süre daha ilerledikten sonra avcılara rastladılar... 


“Henüz bir şey yok Blek” diye cevapladı 
adam... “Sabahtan beri buradan ilk 
geçenler sizsiniz.” 


Alfred, Ontario Kurtlari‘nin komutanına 
döndü ve... “Hoşgeldiniz Kaptan Swing... 
Siz ve adamlarınız gibi kahramanlarla çalışmak bizim için onurdur...” 


Swing bu sözlere gülümseyerek karşılık 
verdi... 


“Rodi nerede?” diye sordu sarışın avcı 
merak içinde... “O minik kokarca yine nerelere kayboldu?” 
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“Ufaklik, Profesór Oklitus kayboldugundan beri cok endiseleniyordu... Jeremy ve Laplace ile birlikte bataklığın batı kıyısını araştırmaya gitti. Hiçbirimiz onu tutamadik, Rodi'yi bilirsin...” 
diye cevapladı bir diğer vatansever.. 


“Nasıl? Ne olursa olsun gitmesine izin vermemeliydiniz. Etrafta kırmızı ceketliler olabilir.” dedi Blek 
kaşlarını çatarak... “Onun yanımdan ayrılmasını istemiyordum...” 


Vatansever suçlu bakışlarla “Biz de ona aynen böyle söyledik ama bizi dinlemedi... Sen merak 
etme Blek, Rodi emin ellerde... Jeremy ve Laplace ona göz kulak olacaktır.” 


“Pekala, siz burada kalın ve nöbete devam edin... Onları görürseniz durdurmaya çalışın ama çok 
dikkatli olun... Biz de yola çıkalım artık...” diyen Blek, Swing ve diğerlerine döndü... 
“Haydi dostlarım, bataklık bizi bekliyor...” Ve hızla atlarını sürmeye başladılar... 


Bu arada herkesin kendisini aradığından habersiz olan Profesör Oklitus ise eli kolu bağlı 
vaziyette nemli ve karanlık bir hücreye hapsedilmisti... İçeride yoğun bir küf kokusu 
hakimdi... Profesör etrafını incelemekle meşgulken birden hücrenin kapısı gıcırdayarak açıldı ve iriyarı bir adam girdi 


Adam “Kalk ayağa Profesör!” diye kabaca 
seslendi... Oklitus gür sakallı gardiyana doğru baktı... “Yola çıkmadan 
seninle vedalaşmak istedim” 

dedi Morris... “İngilizler projeni 
dört gözle bekliyorlar” 


EE 


Profesör o sırada bağlı olmasına rağmen çaresizce ayağa kalkmaya çalışıyordu... 


Profesör'ün ayağa kalkma çabalarına aldırmayan Morris, “Az sonra hava kararacak” dedi. 
“D'alambert ve ben buradan gideceğiz... Blek mutlaka izimizi sürüyordur. O lanet olası herşeyi anlamış ve en iyi adamlarıyla çoktan peşimize düşmüştür... Ama göreceksin amaçlarına ulaşamayacaklar! Hah! Hah! Ha!” 


“Lanet pislik” diye bağırmak istedi Oklitus ama ağzı bağlı idi... 


“Hah Hah Ha! Madem o kadar konuşmak istiyorsun bırak da ağzını çözeyim Profesör... Böylece istediğin gibi sóylenebilirsin!" dedi Morris tüm zalimligiyle... Ve sertçe Profesör'ün ağzındaki tıkacı 
çekiverdi. 


Canı yanan Profesör, “Puah! Binlerce kokarca adına! Beni burada nasıl bu halde bırakırsınız? Hay N 
bin ayı, ben size gerekliyim!” diye haykırdı. \ 


Profesör'ün sözlerine aldırış etmeyen Morris, “Beni boş laflarınla oyalayabilecegini mi 
sanıyorsun ihtiyar keçi” diye çıkıştı. “Seni yanımızda dolaştıramayız. Blek ve arkadaşları 
peşimizde, bize ayak bağı olursun... Şimdilik burada kalacaksın, ama merak etme arkadaşlarını ortadan kaldırıp projeni Ingilizler'e teslim ettikten sonra gelip tekrar seni göreceğiz! 
Hah Hah Ha! Neyse, şimdilik bu kadar, yeterince konuştum... Eğer yardım çağıracaksan, 
istediğin kadar bağırabilirsin... Nasıl olsa burada seni hiç kimse duyamaz... Çünkü bu hücre yerin altında! Gördün mü ben bile bazen Blek'ten zeki olabiliyorum.” 


Sözlerini bitiren Morris, Profesör'ü tuttuğu gibi tüm gücüyle duvara doğru savurdu... 


Profesör Oklitus hayli sarsılmasına 
rağmen, koca hantal vücudundan 
beklenmeyen bir çabuklukla Morris'e doğru atıldı... Ne yazık ki çabaları boşunaydı... Daha hedefine 
ulaşamadan şiddetli bir yumruk yedi ve kendini yerde buldu... Sonra 
kapı gürültüyle kapandı, dostumuz 
yine karanlığa gömüldü... 


Morris Profesör'ü hücrede yalnız 
bırakarak dışarı çıktı ve “Atları hazırla 
D'Alambert, gidiyoruz” diye seslendi.. 
“Oklitus bizi hasretle bekleyecek!” 


Atlarına atlayan iki hain arkalarında nal sesleri bırakarak uzaklaştılar... Bu sırada vatanseverler bataklığı karış karış araştırmaya devam ediyordu... Bataklık çok geniş bir alana yayıldığı için işleri 
oldukça zordu... 


“Bu kahrolası nem yüzünden neredeyse meşalelerimiz sönecek... Her yeri saran o pis koku da 
cabası...” dedi Mister Blöf... “Şimdi buralara neden hiç kimsenin uğramadığını daha iyi anlıyorum...” Grup sessizce ilerlemesini sürdürürken Mister Blöf sözlerine devam etti... “Eğer Profesör 
Oklitus ve haydutlar bataklıktan çıkmışsa buralarda boşuna vakit kaybediyoruz... Bunu düşünmek 
bile istemiyorum.” 


“Çıkmış olsalardı avcılarım onları mutlaka görür ve bize haber verirdi. Civarda her yeri kontrol ediyorlar ve herbirinin gözleri bir kartalınki kadar keskindir!” diye cevapladı Blek 


“Ugh, o kadar emin olma!.. Belki gerçekten bataklıktan çıkmamışlardır, belki de bataklık onların 
hepsini içine çekip yutmuştur...” diye söze karıştı Gamlı Baykuş... 


Gamlı Baykuş'un birbiri ardına saydığı karamsar kehanetlerini Kaptan Swing'in seslenişi kesti... 
“Dostlarım, en iyisi biraz durup dinlenelim... Hepimiz çok yorulduk... Atlarımız da...” 


Bunun üzerine kafile kayalık bir araziye gelince durdu... Atından inen Blek tt 
yıldızlı gecede tek başına bir taşın üzerine oturup düşünmeye başladı... Dostu 


Profesör Oklitus'u çok merak ediyor ve geç kalmaktan korkuyordu... Acaba onu Sanki 
nereye götürmüş olabilirlerdi? İngilizler onun esrarengiz icadını ele geçirmeyi bir yerden 
başarmış mıydı? Profesór'iin sesi 
“Sanki senin sesini duyuyorum”, diye mırıldandı sarışın avcı... Bir an rüzgar ona geliyordu. 

çok zayıf bir fısıltıyı ulaştırıyormuş gibi geldi... N 


Bu sırada yerin altındaki hücresinde Profesör “Bin kokarca... Off... Off... Eğer bir mucize olmazsa 
yakında öleceğim... Offf...” diye söylenerek oradan nasıl kurtulacağını düşünüyordu... Her geçen 
dakika ümidini biraz daha yitiriyordu... 


Blek gibi arkadaşları da derinden gelen bu sesi duymuslardi... Hepberaber dikkat kesildiler... Ses 
nereden geliyor olabilirdi? 


“Dostumuzun ruhu bataklıktan çıkmış, kırlarda dolaşıyor olmalı” dedi Gamlı Baykuş, her zamanki 
karamsarlığıyla... 


“Saçma sapan konuşmayı kes!” diye susturdu onu Mister Blöf... 


Bu arada Puik'in kulakları da dikilmişti... Bir süre çevresine bakındıktan sonra bir kaya yığınının etrafında dönmeye başladı... 


Blek yerinden kalkip Puik'i izlemeye basladi... 
Onun dogru iz ūzerinde oldugunu biliyordu. Yerde kóstebek yuvasına benzeyen, küçük bir delik olduğunu farketti... Duydukları ses o delikten geliyordu... Inlemeye benzer boğuk bir insan sesi... 


“Ohhh, binlerce leş kokulu kokarca! İnanamıyorum... 
Benim gibi eşsiz bir deha böyle sefil bir şekilde ölmeyi 
hakediyor olamaz.” 


“Hay bin boynuz! Ama bu Profesör! Profesör! Neredesiniz? Ben Blek! Çelik Blek!” 


“Oh, Tanrım... Dostlarımın sesini duyuyorum 
sanki... Sonum geldi artık... Buradan çıkış yok... 
Ölüyorum galiba...” derken sesi iyice kısıldı 


Ontario Kurtları'ndan birinin “Arkadaşınız Everett Stone 
mağarasına hapsedilmiş olmalı... Çabuk! Girişi bir an önce 

bulmalıyız!” diye seslenmesi gruptakileri harekete geçirdi. Ve 
herkes mağaranın girişini aramaya başladı... Kısa bir süre sonra Gamlı Baykuş seslendi: “Çabuk buraya gelin, girişi buldum! Buralarda böyle bir sığınak olduğunu biliyordum ama daha önce hiç görmemiştim... Çok zaman önce bir avcı kürklerini saklamak için yapmış...” 


Girişi koruyan kapı eski olmasına rağmen çok sağlamdı... Ama Blek'in insan üstü 
gücüne dayanması olanaksızdı... Bir omuz darbesiyle kapı kırıldı ve Blek içeri daldı... 
Profesör karşısındaydı... 


Içeri giren dev, az sonra kollarında Profesör ile dışarı çıktı... Profesör Oklitus birkaç dakika sonra 
kendine geldi... Şaşkın bakışlarla etrafındakileri süzdü ve “Demek gerçekten sizsiniz, bir an için öldüğümü ve gaipten sesler duyduğumu sanmıştım... Hayal değilmiş, işte gerçekten buradasınız...” 
dedi. Kurtulduğuna hala inanamıyordu. 


Blek dostunu kurtardığına sevinirken bir yandan da onu rahatlatmaya çalışıyordu: “Cesaret Profesör... Artık hepsi geride kaldı... Ama biraz daha gecikseydik şimdi ağlıyor olacaktık!” 


Blek sözünü bitiremeden Profesör Oklitus aniden kendine gelerek endişeyle atıldı: “Beni kurtardığınız için teşekkür ederim dostlarım ama kaybedecek hiç vaktimiz yok... Kırmızı ceketlilerin kampına doğru gitmekte olan Morris ve D'Alambert'e yetişmeliyiz...” te 


“Bunu başarmaları çok zor... Avcılar tüm bataklığı kontrol altında tutuyor...” Kurtulunca 


dedi Blek... Profesör'ün aklına 


“Profesör haklı” diye cevapladı Swing... "Eger o proje kırmızı ceketlilerin eline ge- ilk gelen projesi 
çerse savaş bizim için çok güç hale gelir ve işimiz biter...” oldu 

Ve böylece grup yine yola çıkıp kaçakların izini sürmeye başladı... » 
“Hmm, doğrusu iyi besleniyorsunuz bay Swing şapurt, supurt...” dedi Oklitus, Gamlı Baykuş'un 
ikram ettiği eti yerken... 


“Biliyor musunuz, ben son zamanlarda araştırmalarımı mermilerin hareketini inceleyen bilim dalı 
balistik üzerine yoğunlaştırdım... Uzun günler ve geceler boyunca ünlü Avrupalı ve Arap bilim 
adamlarının bu konuda yazdıkları eserleri araştırdım... Ve bütün bunların sonucunda müthiş bir 
top projesi hazırladım...” 


e Profesó Profesór kurtulmanin verdigi sevincle yol boyunca her zamanki bilge 
a tavırlarını takinarak yeni icadını anlattı durdu. Bir ara “Arkadaşınız ne garip 
yol boyunca konuşuyor” dedi Gamlı Baykuş, Blek'e... “Mağaranın havası ona gerçekten 
yaptığı yeni iyi gelmiş olmalı...” 
topu anlattı 


Bir yandan projesini anlatmaya devam eden Oklitus, Gamlı Baykuş'un 
» fısıldayarak Blek'e yakınmalarını da duymuştu. Kendini tutamayıp, her 
zamanki gibi bilgeliğine toz kondurmadı ve “Övünmek için söylemiyorum dostum ama ben gerçek bir dahiyim.” diye cevapladı Gamlı Bayku$'u... Ve anlatmaya devam etti... 


“Aslında tasarladığım topun görünüş olarak diğerlerinden pek bir farkı yok... Ancak namlu çeliği 
güçlendirilmiş, çünkü daha yüksek basınçlı patlamaya dayanabilmesi gerek... Kullandığımız barutu 
ve merminin metal alaşımını da değiştirdim... Böylece silahın tahrip gücü çok arttı... Bu mermiye Oklitobüs adını verdim... Anlayacağınız sıradan toplardan dört kat daha etkili... Başka türlü anlatmak 
gerekirse altı yüz metre çapındaki bir alanda bulunan herşeyi yok edebilir... Şimdi bu projenin ne 
kadar önemli olduğunu anlayabildiniz mi? Eğer İngilizler'in eline geçerse bizim için felaket olur...” 


Uzun süre sessiz kalan Kaptan Swing, “Siz hiç merak etmeyin Profesör, o iki tt 
haini Ingilizler'e ulaşamadan ne olursa olsun enseleyeceğiz” diyerek her za- 


UK SA Profesor 

ai rar ortaya 

manki kararlılığını ya koydu. kurtulmuştu. 
Grup neşe içinde ilerlemeye devam ederken konuşmalarını silah sesleri böldü... Ancak bu kez de 
Anlaşılan yakınlarda bir yerde İngilizlerle vatanseverler yine çarpışıyordu... Rodi'nin başı 
akk seslerinin nereden geldiğini anlamaya çalışırken ilk tepkiyi Çelik derde girmişti 


» 
“Bin boynuz adina! Sesler dogu tarafindan geliyor... Rodi, Jeremy ve Laplace 
de o taraftaydı! Başları dertte olabilir”... 


“Ne bekliyoruz öyleyse, davranın, dörtnala gidelim hemen” dedi Mister Blöf... 


Profesör Oklitus'u kurtardiklarina tam sevinemeyen grubun içerisinde ilk hamle yapanlar Kaptan 
Swing ve Çelik Blek oldu. Amerikan özgürlük savaşının bu iki ünlü kahramanı, bir kez daha omuz 
omuza çarpışmak için atlarını mahmuzladilar... Kafiledekiler, efsanevi liderleriyle birlikteyken ölümü göze almaktan çekinmiyorlardı. Özgürlüklerine olan inançlarının onları bir kez daha zafere 
ulaştıracağından hiçbir kuşkuları yoktu... Şafak sökmeye başlamıştı... Ortalık yavaş yavaş aydınla 
nirken Swing ile Blek, küçük Rodi'yi ve Profesör'ün icadını İngilizler'in elinden kurtarmak için gü 
neşe doğru yanyana ilerleyerek gözden kayboldular.. 
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(Takımı oluşturan üç çizerin soyadlarının baş harflerinin sırayla okunuşudur) 


Pietro Sartoris (d.1926 - 6.1989) 
Dario Guzzon (d.1926 - 6.2000) 
Giovanna Sinchetto (d.1925 - 6.1989) 


İyi ki vardınız... 
Bize çok özel anlar yaşattınız... 
Sizlere sonsuz teşekkürler... 
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